
 

 



Tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu 

thiếu niên, nhi đồng 
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Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng 

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam 

Những câu hát mỗi lần được ngân vang lại khiến mỗi chúng ta cảm nhận 

được một tình cảm sâu sắc, dạt dào của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam dành cho 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cho đến ngày hôm nay, tình cảm đó vẫn lớn 

dần theo năm tháng, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, mãi vẹn nguyên 

một tấm lòng son sắt. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan 

tâm sâu sắc dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Với Người, “trẻ em như 

búp trên cành” được chăm sóc tận tình, chu đáo về mọi mặt. Tình yêu thương 

của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng không bao giờ ngơi nghỉ, là tình cảm 

yêu thương vô bờ bến không gì có thể đong đếm được. 

Tình yêu của Bác không đơn giản là một tình cảm thông thường. Đó là 

một tình cảm sâu sắc, rộng lớn xuất phát từ niềm tin rằng các cháu sẽ trở thành 

lớp người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực tiếp xây dựng đất 

nước ngày một giàu mạnh, văn minh. Niềm tin, sự quan tâm của Bác được thể 

hiện phần nào qua những vần thơ, bức thư chan chứa tình cảm Người viết cho 

thiếu niên, nhi đồng. Bác viết thư cho thiếu niên, nhi đồng với lời lẽ ân cần, trìu 

mến, chí tình. Người căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, đoàn kết, thi đua, học 

tập, lao động, chú ý rèn luyện cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân 

có sức khỏe và tiến bộ, để đưa nước nhà “tiến kịp các nước khác trên toàn cầu”. 

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 



Mỗi bài thơ Bác viết, mỗi bức thư Bác Hồ căn dặn đều chứa đựng trong 

đó những tình cảm giản dị mà chân thành, gần gũi mà sâu sắc gửi đến thiếu niên, 

nhi đồng cả nước. Dẫu công việc đất nước có bận bịu nhưng Bác vẫn dành thời 

gian quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước. Gần như năm nào, Bác cũng 

viết thư gửi các cháu thiếu nhi mỗi dịp khai trường hay Tết Trung thu, Tết thiếu 

nhi. Tấm lòng của Người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức thư, 

những bài thơ cho đến hôm nay vẫn nguyên vẹn một tình thương yêu vô hạn. 

Để đáp lại tình yêu thương to lớn của Bác Hồ dành tặng các thế hệ thiếu 

niên, nhi đồng Việt Nam vẫn luôn siêng năng học tập, rèn luyện đạt nhiều thành 

tích, là con ngoan trò giỏi, trở thành niềm tin tươi sáng về một thế hệ tương lai 

xây dựng đất nước Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Và có 

lẽ trên hết vẫn là tình cảm của bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam vẫn cứ 

nối dài theo năm tháng với một tình yêu vô hạn dành cho Bác Hồ kính yêu. Tình 

cảm đó là mạch nguồn, là sức sống trường tồn mãi cùng thời gian mà không thể 

xóa nhòa. 

Dẫu Bác đã đi xa nhưng tình cảm của Người vẫn sống mãi trong mỗi đứa 

trẻ Việt Nam lớn lên trong lời ru của mẹ, lời kể của bà, lời dạy dỗ của thầy cô 

giáo. Năm nào cũng vậy, những đoàn thiếu niên, nhi đồng mỗi dịp năm học mới, 

tổng kết năm học, hay tết thiếu nhi… đều trở về bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí  

Minh để báo công dâng Bác những thành tích nổi bật trong một năm học. Những 

đứa trẻ có đôi mắt trong veo, những bước chân nhanh nhảu, hào hứng được vào 

thăm Lăng Bác trong một niềm tự hào khó gì có thể tả nổi. Từng hàng nối tiếp 

nhau như chính những tình cảm đặc biệt dành cho Bác cứ nối dài mãi mãi. Các 

cháu thiếu niên, nhi đồng được về thăm Bác, được thấy Bác gần hơn chắc chắn 

sẽ cảm nhận rõ nét hơn, thấu hiểu hơn về người đã dành cả cuộc đời mình cho 

dân, cho nước, cho thế hệ tương lai của dân tộc là các cháu thiếu niên, nhi đồng. 

Mỗi năm vào dịp tháng 6, cả nước lại hân hoan chào đón ngày Quốc tế 

thiếu nhi, tháng hành động vì trẻ em và không quên lời dạy của Bác, căn dặn 

người lớn phải quan tâm, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Người dạy, ngày Tết thiếu 

nhi 1/6 nhắc nhở người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, Đoàn thanh 

niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm gương 

cho trẻ em, phải “khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân 

có tài, có đức”. 

Nhớ về Bác, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu 

dưỡng và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi xứng 

đáng là “Cháu ngoan Bác Hồ” để đáp lại tình cảm yêu thương bao la, vô bờ bến 

của Người. 

“Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời 

Hồ Chí Minh kính yêu chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn đời” 

(Nguồn: Phương Quyên - Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) 



 
 

 
 

Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm và bến cảng Nhà Rồng là 2 di tích 

quan trọng trong số những di tích về Bác Hồ ở TP Hồ Chí Minh. Di tích 

ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh là nơi Người đã ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước. 

Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước 

Theo tư liệu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở đây 9 tháng trước khi ra đi 

tìm đường cứu nước. Trong khoảng thời gian đó, Người ở tại cơ sở của phân 

cuộc Liên Thành thương quán tại số 1-2-3 Quai Testard (bến Testard) - Chợ 

Lớn. Năm 1915 đổi thành đường Tổng Đốc Phương, nay là đường Châu Văn 

Liêm - quận 5. Trong ba căn nhà đó, một căn được giữ lại di tích lưu niệm về 

Bác. Đó là căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm. 

Về thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước, chúng tôi 

được chị Trần Thị Quyên, cán bộ quản lý di tích giới thiệu: Di tích nhà số 5 Châu 

Văn Liêm (tên thời Pháp là Quai Testard - khu Chợ Lớn) được công nhận là di 

tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988. Nơi đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành 

đã ở từ 9/1910 tới 04/6/1911. Đây là cơ sở của phân cuộc Liên Thành thương 

quán - một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906, đã giúp 

đỡ Nguyễn Tất Thành trong quá trình từ Phan Thiết vào Sài Gòn, hỗ trợ tài chính 

cho Người thanh niên Nguyễn Tất Thành trước khi lên tàu sang Pháp. 

Chị Trần Thị Quyên giới thiệu tiếp, theo những tư liệu lịch sử cho biết ngày 

06/06/1906, từ ý tưởng của chí sỹ Phan Châu Trinh, Công ty Liên Thành được 

thành lập tại Phan Thiết. Cuối năm 1906, Liên Thành thương quán được mở rộng 

và đặt thêm một số trụ sở tại Sài Gòn mang tên Liên Thành phân cuộc ở số 1, 2, 3 

Quai Testard (bến Testard) - Chợ Lớn (và nay là đường Châu Văn Liêm). 

Liên Thành là chủ sở hữu và sáng lập ra trường Dục Thanh - Phan Thiết, 

người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dạy học ở đây. Năm 1910, người thanh 

niên Nguyễn Tất Thành (lúc này là thầy giáo) từ trường Dục Thanh - Phan Thiết 

Thăm nơi Bác Hồ đã ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước 

II. DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG NƯỚC 



vào Sài Gòn. Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô, ông Hồ Tá Bang và ông 

Trần Lệ Chất, Người được bố trí sống tại nhà ông Lê Văn Đạt - một người con 

bên mẹ của cụ Trương Gia Mô. Ông Trương Gia Mô là bạn đồng liêu của ông 

Nguyễn Sinh Huy (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), là Hàn lâm đãi chiếu tại bộ 

công ở Huế cùng thời với cụ Nguyễn Sinh Huy. Bằng uy tín và sự khôn khéo, 

các ông đã vận động viên Công sứ Pháp đồng ý cấp giấy thông hành cho 

Nguyễn Tất Thành với một tên mới là Văn Ba. Sau hai ngày, Người được đưa 

đến ở tại cơ sở Liên Thành phân cuộc. 

Trong thời gian ở tại Sài Gòn, Người vừa dạy học vừa đi làm ở trường thọ 

máy (Escole des Mécaniciens), vừa đi bán báo ở khu vực thương cảng để kiếm 

sống và tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào 

cảng Sài Gòn. Đây là thời gian hết sức quan trọng để Người có bước chuẩn bị 

trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc 

ra đi tìm đường cứu nước. 

Ngày 04/6/1911, Người lấy tên Văn Ba, rời phân cuộc Liên Thành thương 

quán. Ngày 05/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Treville, Người rời bến 

cảng Nhà Rồng, ra đi tìm con đường giành độc lập tự do cho dân tộc. 

Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm được công nhận là di tích lịch sử ngày 16/11/1988 

Hiện nay căn nhà số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5 là di tích lưu 

niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di tích luôn được mở cửa để đón du khách 

tham quan. Di tích là căn nhà phố khoảng 35m2, rộng 4m, dài 8,8m, có một tầng 

lầu, nền lót gạch bông, mái lợp ngói âm dương. Từ nền nhà đến trần cao 3m, 

chiều cao tầng lầu 4m, từ nóc đến mái cao 1m. Cầu thang lên lầu bằng gỗ. Trên 

lầu có ban công rộng 2m x 4m, cửa ra ban công bằng gỗ. 

Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày các 

tư liệu hình ảnh về Bác. Trong đó, tầng 1 có bàn thờ Bác Hồ và hai bên vách 

tường trưng bày các hình ảnh gợi nhớ làng quê của Người, các lãnh tụ của các 

phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành thương quán, bản đồ Sài Gòn - 

Chợ Lớn năm 1911, hình ảnh Sài Gòn những năm 1910 - 1911, hình con tàu Đô 

đốc Latouche Treville... 

Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Tầng 2 bày trí các tài liệu, 

hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức của 



Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

“Theo dòng chảy thời gian, đến nay di tích luôn được xem như mở đầu cho 

trang sử cách mạng tại miền Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho đến hôm nay, 

biết bao thế hệ Việt Nam luôn luôn ra sức và cố gắng học tập theo tấm gương 

của Người và di tích ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5 mãi là niềm 

tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung”, chị 

Trần Thị Quyên, cán bộ quản lý di tích giới thiệu. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Di tích nhà số 5 đường Châu Văn Liêm: 
 

 

Ở tầng 1, chính giữa ngôi nhà là bàn thờ Bác 
Hồ với câu nói nổi tiếng 

“Không có gì quý hơn độc lập tự do” 

 

Ở hai bên tường là khu vực trưng bày về gia đình 
và các sĩ phu yêu nước, 

phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc 
 

 

Khu vực trung bàyhình ảnh về Công ty Liên Thành 
và các sĩ phu yêu nước thành lập ra công ty 

 

Trụ sở Công ty Liên Thành tại Sài Gòn (khoanh đỏ) là 
nơi Bác Hồ ở trong thời gian chờ lên tàu xuất dương 

 

 

Tầng 2 của ngôi nhà trưng bày một số hình ảnh 
về cuộc hành trình vĩ đại của chàng thanh niên 

Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước 
(1911-1941) 

 

 

Khu trưng bày hình ảnh các hoạt động của di tích 

 

 
(Nguồn: theo Tư liệu Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm) 



 
 

 

 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tại Việt Nam còn gọi là ngày Tết thiếu nhi, 

từ lâu đã được coi như một ngày hội lớn của trẻ nhỏ. Việt Nam là nước đầu tiên 

ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. 

Ngày Quốc tế thiếu nhi bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử buồn và khó 

quên của nhân loại. Sự kiện xảy ra vào những năm 1942 - 1944. Rạng sáng ngày 

1/6/1942, phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt đi 173 

người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng tàn sát 66 người và 

đưa 104 trẻ em vào trại tập trung, hơn 88 em đã chết trong phòng hơi độc, 9 em 

khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Hai năm sau, ngày 10/06/1944, 

chúng lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp). Chúng dồn hơn 400 người vào trong 

một nhà thờ, trong số đó có rất nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em rồi phóng hoả 

đốt cháy toàn bộ nhà thờ đó. Đó là những tội ác không thể tha thứ của bọn phát 

xít khiến toàn nhân loại căm phẫn tột cùng và đau xót cho những đứa trẻ vô tội. 
 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và tháng hành 

động vì trẻ em năm 2022 

III. LỊCH SỬ CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM 



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình thương yêu, sự quan tâm và 

chăm sóc đặc biệt cho sự nghiệp trồng người. Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

là trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội. 

Chính sách pháp luật của Việt Nam về trẻ em ngày càng được hoàn thiện 

và nhìn chung là tiến bộ. Luật Trẻ em đã quy định 25 điều về quyền trẻ em, 

thuộc 4 nhóm quyền: quyền sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát 

triển, quyền được tham gia. Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để 

được sống, lớn lên lành mạnh, an toàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã 

từng khẳng định: “Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh 

là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững”. 

Năm 1949, Liên đoàn phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 

01/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, đòi chính phủ các nước chịu 

trách nhiệm về quyền của trẻ em. Từ đó đến nay, tổ chức phụ nữ thanh niên các 

nước đã chính thức lấy ngày này làm ngày biểu dương lực lượng đấu tranh 

chống lại các thế lực xấu gây chiến tranh để bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và 

trẻ em trên toàn thế giới. 

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay 

bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Các tổ 

chức và cá nhân hãy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư về các 

biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất 

là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình; đăng tải các 

thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em; truyền 

thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp 

nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung 

cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương. 

Bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Chủ động thực hiện 

các giải pháp, hoạt động phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện 

pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy cơ trẻ em bị tai nạn đuối nước, tai nạn 

giao thông, tai nạn rơi, ngã. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ 

trẻ em, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực. Thăm, tặng quà, học bổng 

và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giáo dục trẻ em là công việc thường xuyên 

và liên tục, toàn diện và lâu dài. Hãy để trẻ em được hưởng thụ quyền lợi chính 

đáng và có điều kiện để vươn tới ước mơ cao đẹp. 
 

(Nguồn: Trung tâm văn hoá Lạng Sơn) 



 
 

Cách đây 111 năm, ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn 

Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra 

đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. 

Sự thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam nổ ra từ cuối thế kỷ 

XIX, đầu thế kỷ XX đã làm cho cách mạng Việt Nam khủng hoảng về con đường 

giải phóng dân tộc. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận 

thấy con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc. 

Việc không lặp lại thất bại của những người đi trước là một điều khó khăn nhưng 

tìm ra một con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử để dân tộc 

giành được độc lập, tự do là một điều còn khó khăn hơn nhiều lần. 
 

Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu 

Ngày 05/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, 

Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con 

đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết 

rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một 

con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt, phi thường ấy. 

Với một sự nhạy cảm đặc biệt, Nguyễn Tất Thành không đi sang nước 

Nhật, không tìm về châu Á mà Người sang nước Pháp, đến tận nơi nước đang 

cai trị mình, đến tận châu Âu, nơi đang có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, về 

văn hóa, về chính trị để tìm hiểu xem người ta làm như thế nào rồi trở về cứu 

giúp đồng bào. Bác ra đi, hành trang chỉ là lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, 

quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân. 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt 

của Cách Mạng Việt Nam 



 

Tàu Amiral Latouche Tréville, con tàu đã đưa người thanh niên 

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Sài Gòn. Ảnh tư liệu 

Sau thời gian ở Pháp, Nguyễn Tất Thành tiếp tục cuộc hành trình đi qua 

nhiều châu lục khác. Suốt chặng đường bôn ba, cuộc sống đầy gian khổ nhưng 

không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng 

nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định. Người tranh thủ mọi thời cơ để 

học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh 

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa. 

Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt 

mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, người thanh 

niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc. 

Bác Hồ tại Đại hội Tours năm 1920. Ảnh tư liệu 

Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của 

thời đại mới mà Cách mạng tháng Mười mở ra, Người đã khám phá ra chân lý 

“Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 

tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. 

Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, sống ở Paris, tham gia những 

hoạt động của Đảng xã hội Pháp, tham gia trong hoạt động của những người yêu 

nước Việt Nam tại Pháp và đặc biệt, khi tiếp cận được với Luận cương của Lê-nin 

về vấn đề dân tộc và thuộc địa thì mục đích Người cần tìm đã đạt được. Luận 



cương của Lê-nin đã chỉ ra những điều mà Người đang tìm, tức là chỉ có chủ 

nghĩa xã hội, chỉ có cách mạng vô sản mới là con đường giải phóng chúng ta. 

“Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức 

và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Ảnh tư liệu 

Sau 30 năm bôn ba, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực 

tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Người chỉ ra rằng, trong điều kiện cụ 

thể của Việt Nam, con đường duy nhất phải theo là con đường cách mạng dân 

tộc dân chủ do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ đế 

quốc, thực dân, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên thực hiện cách mạng xã 

hội chủ nghĩa. 

Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng sáng tạo học 

thuyết Mác - Lê-nin, thể hiện tính quy luật của sự phát triển lịch sử của xã hội 

Việt Nam, trở thành quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng và sự nghiệp 

cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đó chính là “Đường cách 

mệnh” cho dân tộc ta mà Người đã chọn. Thực tế lịch sử đã chứng minh sự lựa 

chọn đó là sự lựa chọn lịch sử, sự lựa chọn duy nhất đúng, không thể có sự lựa 

chọn thứ hai. 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam 

đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường của độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất 

nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến 

thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc 

đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thoát khỏi nước kém phát 

triển, từng bước tiến lên “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thực hiện 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

(Nguồn: baohaiquanvietnam.vn) 



Kỷ niệm 35 năm Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 

(26/6/1987 – 26/6/2022) 



 


